Tentoonstelling Kroller-Miiller Museum eert Jean Arp

Aaibare werken
van meestervan
de verwarring

In het Kroller-Muller Museum begint vandaag een
overzichtstentoonstelling met het werk van veelzijdig

kKunstenaar Jean Arp. En dat werd tijd.

Sophia Ziircher
AMSTERDAM
ijk 'm glimmen, de bronzen
Wolkenherder in de beel-
dentuin van het Kroller-
Miiller Musecum. Hoewel
het bordje verzoekt de
sculptuur van Jean Arp niet
aanteraken,isdeverleiding
bijna te groot. De rondingen
van deze figuur - een krui-
sing tussen een fles, een
peer en een slang — zien er enorm sensueel uit.
Speciaal voor de overzichtstentoonstelling
Arp: The Poetry of Forms is het beeld uit 1953
gerestaureerd, en kreeg het een nieuw jasje van
beschermende was. Het kunstwerk staatal in de
museumtuin sinds de opening in 1961. Maar de
relatie tussen Jean Arp en het museum gaatnog
verder terug. Arp vond dat zijn werk vertegen-
woordigd moest zijn in de beeldencollectie die
in 1951 werd uitgebreid, en schonk het bronzen
Coquille-cristal. Met de kanttekening of het
museum de verzendkosten wilde betalen.
De Wolkenherder en Coquille-cristal vormden
de aanleiding voor de overzichtstentoonstelling
die vandaag begint. En dat werd tijd, want in
Nederland is nog nauwelijks aandacht geweest
voor de in 1966 overleden beeldhouwer. Waar-
schijnlijk omdat hij een wat ongrijpbare kunste-
naar was. Alleen zijn voornaam al: hij noemde
zich soms Ilans, soms Jean. Zijn vader was Duits
en zijn moeder Frans, en hij werd (als Hans) in
1886 geboren in de Elzas, cen gebied dat afwis-
selend bij Duitsland en Frankrijk hoorde. De
introductietekst van de tentoonstelling spreekt
voor het gemak van ‘Hans Jean Arp’. Die verwar-
ring had hem vast en zeker aangesproken, want
uit de tentoonstelling blijkt maar al te duidelijk
dat hij zich niet liet vastpinnen.

Gedicht

Arp maakte sculpturen, reliéfs, collages, teke-
ningen, en gedichten, zowel in het Frans als
Duits. Het museum heeft zich nogal wat op de
hals gehaald door ook nog het Nederlandstalige
en Engelstalige publiek te bedienen. De ten-
toonstelling opent met het gedicht Kaspar ist

tot indrie talen.

De beelden binnen zijn in hun vitrines veilig
afgeschermd van vette vingers. Het museum-
verwacht niet veel van de zelfbeheersing van
haar bezoekers. Wat de sculpturen zo aaibaar
maak zijn die organisch ogende vormen. Arp
bootst nietde natuur na, maar maakt vloeiende,
amoebeachtige vormen die zo in de natuur had-
den kunnen ontstaan. Hij ziet kunst als voort-
brengsel van de natuur. ‘Kunst is een vrucht die
in de mens groeit, als een vrucht aan een plant
of als een kind in de moederschoot,” schreef hij.

Sokkels

Het valt in cerste instantic nict op, maar de
tentoonstellingsinrichting versterkt dat
natuurgevoel op subtiele wijze. De sokkels staan
niet netjes in het gelid, maar in gebogen lijnen
door de ruimte. Met een beetje fantasie lijken ze
uitde grond te ontkiemen, met kunstwerken als
bloemknoppen. Die losse spreiding past ook bij
de collages die Arp sinds 1917 maakte door ‘de
wetten van het toeval’ als compositiemethode
te gebruiken. Hij lijmde snippers papier op mul-
tiplex op de plek waar ze waren neergedwarreld.
Maar stuurde dat toeval wel een beetje.

De viering van honderd jaar De Stijl was ook
een aanleiding voor de expositie. Arp was een
spin in het web van moderne kunst. Hij was niet
alleen betrokken bij dada, het surrealisme,
maar ook bij De Stijl - hoewel je zijn organische
vormen toch niet bij die geometrische abstrac-
tie zou verwachten. Jammer dat Arps samen-
werking met Theo van Doesburg, grondlegger
van De Stijl, er als een voetnoot bijhangt.

Een aparte zaal gaat over het interieur dat Arp,
Sophie Taeuber-Arp en Van Doesburg ontwier-
pen voor de Aubette, een ‘amusementspaleis’ in
Straatsburg. Hun interieur bestaat niet meer,
dusis het behelpen met twee maquettes.

Gelukkig biedt de rest van de tentoonstelling
meer dan genoeg zinnenprikkelende werken

van deze meester van de verwarring.
Arp: The Poetry of Forms, t/m 17/9 in het Kroller-
Miiller Museum, Otterlo.




Van de amoebeachtige
vormen kun je je
voorstellendatzeinde

natuur waren ontstaan




